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& Yakushima Japan

Eiland Yakushima op menig bucketlist

GROEN, GROENER,
GROENST

‘You have been to Yakushima island? Oh, | want to go
there too” Een opmerking die je vaak hoort uit Japanse
monden. Het weelderige subtropische eiland staat op
menig Japanse bucketlist. De doorsnee buitenlandse
toerist heeft er nog nooit van gehoord. En dat is misschien

maar goed ook.

Tekst en beeld - Monique van Gaal

m klokslag half negen vaart de Yakushima 2 uit.
We verlaten Kagoshima, met aan bakboord haar
immer as spuwende huisvulkaan Sakurajima. De
stad had vol fijne zwarte asdeeltjes gelegen. Op
dagen dat de wind stadwaarts waait, is het zaak de paraplu
erbij te nemen. Vandaag trekt de dikke donkergrijze aswolk
gelukkige zuidwaarts. Een van de zogenoemde Toppy’s snelt
ons voorbij; deze draagvleugelboot doet er slechts een uurtje

. oftwee over om naar het eiland te varen. Maar dan zit je wel

ingesnoerd, net als in een vliegtuig. Nee, dan liever met de
langzame ferry, die er twee keer zo lang over doet. Je kunt er
heerlijk buiten zitten, in de frisse zeewind. Of rondstruinen op

__de verschillende dekken, en aanschouwen hoe dit schip zijn

beste tijd wel heeft gehad. Het restaurant blijft gesloten en er
zijn nauwelijks medepassagiers. De zee is spiegelglad. Bruine
genten vliegen af en aan. Dan opeens de vage contouren van de
perfect konische Kaimondake vulkaan. Net een kleine Mount
Fuji. Dit is werkelijk op en top genieten.

Rondje eiland
Het is maar een piepklein autootje, de gehuurde Suzuki die wij

~ in de haven van Miyanoura toegewezen krijgen. Met amper
- plek om te zitten. Toch valt dit wagentje in een handomdraai
' om te toveren in een heuse campervan. Van alle gemakken
-/ voorzien. Of wij deze auto wel serieus kunnen nemen, vragen
. ':IWij ons af bij de aanblik ervan. Meer dan 60 kilometer per uur
. gaat hij immers niet. Maar zodra wij de weg opgaan worden de
" voordelen wel duidelijk. Vrijwel iedereen op Yakushima boe-
| melt rond in zo’n minuscule Suzuki, en harder rijden dan 40-50
: ‘kilometer is op de meeste plekken toch niet toegestaan. Links

Weelderige natuur met wild

rijden is een eitje op deze smalle, rustige wegen. En we zijn de
hoofdplaats van het eiland nog niet eens uit. Wel even oppas-
sen voor de diepe goten aan weerszijden van de weg, die ter
verwerking van het vele regenwater zijn aangelegd.

Een mooie manier om kennis te maken met het nagenoeg
ronde eiland, is het volgen van de in zeer goede staat verke-
rende rondweg langs de kust. Zonder te stoppen doe je slechts
een uurtje of twee, drie over deze bijna honderd kilometer
lange rit. Smalle zijweggetjes pogen het weelderig beboste,
grillige midden te bedwingen, maar stuiten al gauw op steile
bergtoppen, die tot bijna tweeduizend meter hoog reiken.
Groene toppen die veel regen vangen, en zich doorgaans om-
hullen met mist of laaghangende wolken, aan de voet waarvan
spectaculaire watervallen zich een weg naar zee banen. Zoals
de Okonotaki, met 88 meter de allerhoogste waterval van het
eiland. Over de gladde rotsen klauteren we wat naderbij, en
voelen haast aan den lijve hoe het water met geweld in de klei-
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Stalletje langs de weg

ne poel neerstort. Heerlijk om in deze zomerse hitte verkoeling
te vinden van miljoenen ronddwarrelende druppeltjes. Ook de
Senpironotaki waterval is een must see. Hier dondert het water
maar liefst 60 meter naar beneden langs een gladde, schuine
granieten wand.

Hoogtepunt van de rondrit is zonder meer het stukje weg dat
langs de allerruigste delen van de westkust voert. No-go area
voor de eilandbus vanwege de smalte en de vele bochten, en
hét rijk van de makaken en herten van Yakushima (iets kleinere
exemplaren dan hun familie op het vasteland). Vurig hopen

een glimp van deze dieren op te vangen blijkt niet nodig, want
ze zijn er gewoon. Op de weg, naast de weg, in de bomen...
Overal. Angst voor mensen kennen ze niet, simpelweg omdat
ze niets van ons te vrezen hebben. Nu niet en vroeger niet. Ons
benaderen voor een stukje brood of een andersoortig hapje
eten is ook in het geheel niet aan de orde. Het voederen van
dieren in het wild is op Yakushima een onbekend fenomeen

en wordt - voor het geval een bezoeker het domme idee toch
in zijn hoofd haalt - ook sterk ontraden middels borden langs
de weg. Elkander aanstaren, daaruit bestaat de interactie tus-
sen mens en dier hier. Een witte vuurtoren markeert het einde
van de smalle kustweg. We zetten de Suzuki even stil om een
blik te werpen op de zojuist bereden kust. Groen, groen en nog
eens groen, en granieten rotsen die afglijden naar het heldere,
turquoise zeewater. Nog maar een kilometertje of drie rijden
en dan bevinden wij ons alweer in een schijnbaar totaal andere
wereld: die van het lange parelwitte zandstrand van Nagata
Inakahama. Het strand ligt er verlaten bij. De ideale rustplek
voor vandaag. Een stenen schildpad herinnert ons aan het feit
dat zowel de zogenaamde onechte karetschildpad als de groene

De markante vuurtoren van Yakushima

Geen angst voor mensen

zeeschildpad hier vanaf de maand mei in groten getale hun
eieren komen leggen.

Eeuwenoud

Wandelen is wat die paar, vrijwel uitsluitend Japanse, bezoe-
kers op Yakushima doorgaans komen doen. Wandelen door het
uitgestrekte eeuwenoude cederwoud, dat al sinds 1993 op de
natuurerfgoedlijst van Unesco prijkt. Yakusugi, zo worden de
alleroudste onder de Japanse ceders (Cryptomeria japonica)
genoemd; een combinatie van de naam van het eiland en het
Japanse woord voor ceder, sugi. Bomen van meer dan duizend
jaar oud. Ja, sommige zouden de respectabele leeftijd van ze-
venduizend jaar zelfs al zijn gepasseerd. Veel van deze reusach-
tig dikke bomen hebben liefkozende namen gekregen. Zo dankt
de allergrootste, de ruim vijfentwintig meter hoge Jomon-Sugi,
die zo'n beetje symbool staat voor alle yakusugis, zijn naam aan
de Jomonperiode - een periode binnen de Japanse prehistorie

- waaruit de boom dateert. Maar of de boom nu tweeduizend
jaar of misschien wel zevenduizend jaar oud is, daar wordt nog
flink over gesteggeld.

De wandeltocht (heen en terug) naar de in het midden van het
eiland staande boom duurt niet minder dan tien uur. Ook de
lange klim naar de top van de 1935 meter hoge Miyanoura-
dake behoort tot de wandelmogelijkheden; het is Japan’s meest
zuidelijke plek waar sneeuw valt in de winter, soms maanden-
lang. Onze keuze valt echter op het Shiratani Unsuikyo ravijn.
In Shiratani Unsuikyo zijn drie routes uitgezet die middels
knooppunten gecombineerd kunnen worden. Wij gaan voor
het langste en meest veeleisende van de drie: het pad dat naar
de Taiko-iwa rots leidt. Een afstandje van slechts zes kilometer,
maar, zo lezen wij, deze onderneming neemt toch al gauw zo’'n

Stranden en rotspartijen vormen een prachtige kustlijn
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Goed oppassen voor boomwortels langs gladde paadjes

vier uur in beslag. De trapsgewijs neerstortende
Shirotaenotaki waterval vormt een mooi en sereen
binnenkomertje, voordat de inspannende klim
door de kloof begint. Van 620 naar 1050 meter
hoogte. Een onophoudelijke klim over gladde
stenen en blootliggende boomwortels, langs be-
moste takken en rotsen. We springen over smalle
stroompijes, die op regenachtige dagen aan kun-
nen zwellen tot onneembare hindernissen. Stop-
pen we heel even om op adem te komen, dan valt
het oog direct op de hertjes die ongestoord in de
dichte vegetatie aan bladeren staan te knabbelen.
Alles om ons heen is groen, groen en nog eens
groen. Geen wonder, want Yakushima schijnt het
allernatste plekje van Japan te zijn. Volgens een lokaal gezegde
regent het hier vijfendertig dagen per maand... Gelukkig is

het vandaag droog. Zeker, ook nu hangen de wolken laag. Mist
klampt zich aan de takken vast en de lucht is bijzonder vochtig.
Niet onaangenaam overigens, op een hete dag als deze.

Sprookjesbos

We passeren kolossale ceders met namen die ik maar moeilijk
kan onthouden; Shika-Noyado, Nanahonsugi, Bukesugi, Kuge-
sugi. De fotogenieke Kugurisugi is als een reusachtige poort,
het pad loopt eenvoudigweg onder de hoge boomwortels door.
Ook is daar het sprookjesachtige, in mos gehulde stukje bos
dat dienst deed als decor in de befaamde Studio Ghibli anima-
tiefilm Mononoke Hime (Prinses Mononoke) van filmregisseur
Hayao Miyazaki. Hier, alsook op enkele andere plekken op
Yakushima, werden de tekeningen gemaakt die model stonden
voor het landschap in deze anime. Flink afgemat bereiken we
de Tsuji Toge pas op een hoogte van 990 meter. Of we nog wel
zin hebben in die allerlaatste klauterpartij naar de Taiko-iwa
rots? Kop op, we grijpen de touwen vast en hijsen onszelf die
laatste paar honderd meters omhoog, over het stenen pad dat
er als een steile, glibberige trap bijligt. En het is het allemaal
meer dan waard. Het uitzicht vanaf de gladde, granieten rots
is ongeévenaard. Niet dat we heel veel zien van de onmetelijke
diepte beneden ons, want mist en laaghangende bewolking
ontnemen ons grotendeels het zicht. Maar dat intens ruimte-
lijke gevoel is er wel degelijk. Nu en dan drijft een wolk even
iets opzij en zien we bossen. Louter bossen, op een granieten
ondergrond. En verticale bergtoppen, zover het oog reikt. Wat
kan de natuur toch imponeren.

Op een deel van Yakushima werden ooit naar hartenlust

bomen gekapt, vooral
tijdens de Edoperiode
(17de tot 19de eeuw;
genoemd naar de oude
naam voor Tokio). Maar
die tijd is gelukkig voorbij;
sinds de jaren zestig van
de vorige eeuw doet men
hier alleen nog maar aan
natuurbehoud. Hier en
daar getuigt een achterge-
bleven boomstronk van een
eeuwenoude ceder nog van
deze periode. Nu dik be-
dekt met mos en nieuw uit
de stronk ontsproten takken. Vermeldenswaardig is bovendien,
dat je hier nergens, maar dan ook nérgens, afval vindt. Geen
propje, geen plastic tasje, geen drinkpakje, geen achtergeble-
ven bananenschil, niets laten de wandelaars achter. De terug-
wandeling, langs dezelfde route, is een eitje. We hink-stap-
springen van steen naar steen en zijn in no time weer beneden.
Het is een beetje gaan miezeren, en we besluiten een kijkje te
nemen bij een van de onsen (hete bronnen) van Yakushima.
Hirauchi Kaichu Onsen, in het zuiden van het eiland, is een
wel heel bijzondere hot spring die zich in de rotskust bevindt.
Maar helaas, het is vloed en de bron ligt nagenoeg onder water.
Slechts een paar uurtjes rond het laagtij kun je hier van het
warme bronwater genieten. We ruiken zwavel en doen voor-
zichtig een stapje in de kleine, overspoelde stenen baden, maar
nee, van heet water is geen sprake. Jammer? Welnee, want met
een buitentemperatuur van zo'n achtendertig graden is badde-
ren in een hete bron misschien toch al niet zo'n goed idee.

Een dag later staan we op de uitkijk in de haven van Miya-
noura. De Yakushima 2 nadert het eiland al. Tyfoon Jongdari

is onderweg naar Japan en we nemen het zekere voor het
onzekere; de ferry vaart immers niet uit met slecht weer. Nog
even nagenieten van dat fijne eilandgevoel, het besef dat het
grootste dorp slechts een handjevol huizen herbergt. Nee, van
het grootsteedse leven, waar Japan zo bekend om staat, moet je
het hier niet hebben. Het mag dan ook geen wonder heten dat
natuurliefhebbende Japanners in Yakushima hét ideale toe-
vluchtsoord vinden. ®
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